WELKOM, LEUK DAT JE MEEDOET!

In deze WhatsApp-groep over Een Cursus in
Wonderen doen we elke dag é€én les van de 365
lessen van het Werkboek. Met mijn dagelijkse
voicebericht help ik je de Les van de Dag te
doorvoelen, te belichamen en direct toe te passen in
je dagelijks leven. Fijn om samen op
ontdekkingstocht te gaan naar meer Inner Peace!

Elke avond ontvang je van mij...

« Linkje Les van de Dag - je ontvangt de tekst van de
Werkboek Les van de Dag van de volgende dag. Dit is de
originele tekst uit het boek, dus je hoeft niet per se een eigen
boek te hebben.

« Voice van 5-10 min - je ontvangt een voice waarin ik de les
simpel uitleg, inclusief een korte meditatie om de les ook echt
te gaan belichamen en toepassen.

o De reden dat ik dit de avond van tevoren deel: ik weet dat
velen van jullie een fijn ochtendritueel hebben dat rond
6.00 start, en dan slaap ik vaak nog;)

o Tijdens herhalings blokken en schoolvakanties stuur ik
geen appjes en voices.

o Ditis een stille groep. Wel heel leuk als je via bijvoorbeeld
een hartje laat weten dat je de les geluisterd hebt. Dat
geeft ons allen het gevoel dat we dit als groep doen, en
dat is een kernonderdeel van De Cursus: dat we samen
één zijn!

Wat kun je verwachten in mijn voices?

« Simpele vertaling: ik zal elke les ‘vertalen’ naar gewone,
eenvoudige taal.

« Metaforen & voorbeelden: soms leg ik de les uit aan de
hand van metaforen of dagelijkse voorbeelden zodat je
de les gelijk kunt toepassen in je dagelijks
leven.Vergelijking met andere stromingen: soms zal ik
vergelijkingen trekken met andere stromingen zoals
boeddhisme, advaita, tacisme en/of citaten van bekende
filosofen/psychologen/metafysici, want uiteindelijk leiden
al die leringen namelijk tot hetzelfde prachtige punt van
liefdevol bewustzijn.

« 3-Minute Meditation: in de laatste 2 a 3 minuten nodig ik
je uit de les te doen en belichamen. Je kunt lezen en
studeren tot je een ons weegt, maar de echte
vooruitgang zit in het toepassen, doorvoelen en het leren
dansen met de emoties en triggers die daarbij opkomen.




Tips voor het doen van de Les van de Dag

o Wat past jou? Kijk waar 5-10 minuten fijn in jouw dag passen.
Veel mensen hebben een vast ochtendritueel. Welk
dagelijks ritueel past in jouw leven?

« Nachtje erover slapen Veel mensen lezen de Les van de Dag
al voor het slapen gaan, en mediteren dan de volgende
ochtend op dezelfde les.

« 10of meer lessen gemist? Ceen probleem, bind jezelf vooral
niet aan strenge regels. Het boek gaat juist over zachtheid
en innerlijke vrede, weet je nog?

« BIijf bij groep Ook als je een paar dagen gemist hebt, ga
gewoon weer verder de les van die dag, zodat je gelijk
blijft met de groep. Tijdens herhalingsblokken (na elke 50
lessen), kun je altijd voices terugluisteren.

o Beginner's Mind Heb je al vaker de 365 lessen gedaan?
Prachtig! Elk jaar vind ik zelf weer nieuwe lagen in de lessen. Dus
zowel voor beginners als ‘gevorderden’; have a Beginner's Mind.

Ga er open in, en dans met de triggers die er eventueel opkomen.

o Vragen? Stuur me bij een vraag gerust een persoonlijk appje. Heb je een
diepgaande vraag of meerdere vragen, overweeg dan een 1-op-1 sessie of
deelname aan de Maandelijkse Online Verdiepingssessies.

o Toch niet jouw ding? Zijn het boek of mijn voices toch niks voor jou?

No worries, verlaat gewoon deze groep. Zo houd je je eigen Whatsapp schoon,
en houden we deze groep ‘clean’ met gemotiveerde mensen.

Eigen boek nodig? Alvast gaan lezen?

« Omdat ik je elke dag de originele tekst van de les stuur,
hoef je niet per se een eigen boek te hebben. Je kunt ook
eerst even de tijd nemen om te proeven of dit Uberhaupt
wat voor je is.

o |k kan een eigen boek wel aanraden als je, net als ik, houdt
van een papieren boek en houdt van onderstrepen en
aantekeningen maken. Kopen kan simpel via bol.com

o Devraag ‘zal ik alvast gaan lezen?’' kreeg ik al van
meerdere mensen. Mijn korte antwoord: ik zou het niet
doen. De kans dat je de taal direct snapt en aantrekkelijk
vindt is niet zo groot, vandaar ook deze Whatsapp-groep.
Ik ga de opstart makkelijk voor je maken:).
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Idee: doe de lessen met een buddy

Ik spar zelf dagelijks over de les van de dag met een goede
vriendin en in de weekenden met mijn man. Ik hoorde ook al
leuke verhalen uit deze groep: een deelnemer die samen met
haar moeder de lessen gaat doen, een andere met een
collega, weer een andere deelnemer met haar partner. Voel je
vrij om een buddy toe te voegen aan deze Whatsapp-groep.



https://www.bol.com/nl/nl/p/een-cursus-in-wonderen-een-cursus-in-wonderen/9200000036152514/?Referrer=ADVNLGOO002008N-S--9200000036152514-PMAX-C-22294771678&gad_source=1&gad_campaignid=22294773253&gbraid=0AAAAAD5OnmNrcVfmB4a3JyXBlJAzd-gcb&gclid=CjwKCAiAl-_JBhBjEiwAn3rN7cSS0Iy7Aex4wEQ7X4WQg0uKE0F0bG9VqFxS8Oh8530YuKUt8zJ15RoCjpIQAvD_BwE

Aanhaken bij de Online Verdiepingssessies?

Elke maand geef ik op vrijdagochtend een online sessie
van twee uur via Zoom. We verdiepen de lessen aan de
hand van een Maandthema. We delen onze ervaringen
met elkaar en sparren als groep over de vragen die

opkwamen bij het doen van de lessen.

Kosten zijn 500 euro voor hele jaar (10 sessies)
of 62 euro voor een losse sessie. Aanmelden

kan via een appje aan mij.

Wat gaan we doen?

Mediteren - om jouw kern
en de essentie van de
Cursus te voelen, voorbij
woorden

Sparren — over wat de Les
van de Dag betekent in
jouw dagelijks leven
Luisteren - ik vertel elke
maand een persoonlijk
verhaal dat het
Maandthema tastbaar
maakt

Ervaren - met opstellingen
en oefeningen om de
Cursus niet alleen te
begrijpen, maar vooral te
belichamen

Delen & Vragen —
ervaringen delen en vragen
stellen om de lessen van
die maand helder te krijgen

Wanneer?

Vrijdagen 2026
10.00-12.00
via Zoom
e 16 januari
e 13 februari
e 13 /14 maart

Op verzoek wordt dezelfde sessie
op zat 14 maart nogmaals
gegeven. Dit ivm een event van
'One.' op die vrijdag waar veel
mensen uit de Whatsapp groep
heen gaan.

e 17 april
e 29 mei
e 19 juni
zomerstop in juli-aug
18 september
16 oktober
13 november
18 december

Maandthema’s
Angst vs. Liefde - Eigenlijk is het leven
heel simpel
Vergeving — Geen offer, maar
bevrijding
Identiteiten - Wie denk jij eigenlijk dat
je bent?

Oordeelloosheid - Stoppen met
interpreteren, openen voor liefde
Speciaal willen zijn/ Superieur-
Inferieur - Hoe verhoud jij je tot de
mensen om je heen?
Verdedigingsloosheid - Stap uit de
cyclus van 'aanval & verdediging'
Geven = Ontvangen - De wet die het
ego niet begrijpt

Overgave - Innerlijke vrede ontstaat
niet door strijd, maar door aanvaarding
Heilige Relaties — Verbinden met
mensen om je heen voorbij het ego
Echt durven kiezen voor vrede -
Ontdek jouw blokkades die zorgen dat
liefde niet vrij kan stromen

Kennen wij elkaar nog niet? Ik zou het leuk om vinden
om een appje van je te krijgen waarin je iets deelt
over wie je bent en hoe je de voices ervaart.

Ik blijf graag met je in verbinding!
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ellendekkers.nl
info@ellendekkers.nl
06-25376854



